De Kracht(plaatsen)
van Nymegen
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In maart 2008 deed Marko Poga¢nik (Sloweens kunstenaar en geo-
mant, 1944) onderzoek naar de geomantische karakteristieken van de
stad Nijmegen en haar omgeving. Zijn soms opmerkelijke ontdekkin-
gen willen we graag doorgeven via dit boekje.

Bij geomantie gaat het om de energetische processen van de aarde, die
we met onze gewone zintuigen moeilijk kunnen waarnemen. Steeds
meer mensen weten of vermoeden, dat de wereld waarin we leven
meer omvat dan alleen de zichtbare en meetbare materie die we om ons
heen zien. Dat wat er méér is dan deze fysieke, stoffelijke dimensie
kan men samenvatten als de ‘niet stoffelijke dimensies’. De processen
in deze ‘niet stoffelijke’ dimensies hebben een sterke wisselwerking
met de ‘niet stoffelijke’ aspekten van mens en kosmos.

Zoals bij de mens in zijn energiesysteem meridianen en chakra’s aan-
wezig zijn, zo heeft de aarde in haar energiesysteem leylijnen (ether-
stromen) en krachtcentra (knooppunten). Deze komen tot uitdruk-
king in het landschap en kunnen, net als bij de mens, verstoord zijn.
In de energetische dimensies heeft elk kleiner of groter deel van

een landschap een eigen energetisch systeem én is tegelijk ook deel
van een groter systeem. Elk kleiner of groter systeem wordt ‘holon’
genoemd en heeft eigen energieorganen. Dat zijn bijvoorbeeld een
vitaal-energetisch centrum, een evenwichtsplek en een hartcentrum.

De teksten in dit boekje zijn gebaseerd op uitspraken, die Marko
Pogacnik tijdens zijn bezoek aan Nijmegen deed en op teksten uit zijn
laatste boeken. Dit is niet afzonderlijk aangegeven, maar de literatuur-
lijst verwijst ernaar.

Hoe kunt u omgaan met de informatie uit dit boekje?
a. Uw interesse laten wekken en met aandacht de plekken

bezoeken. /
b. Proberen zelf contact te maken en de energiesystemen te leren
voelen. :
c.  Actief meewerken aan het versterken of helen van deze
krachten.

Naast de beschrijvingen, foto’s en tekeningen, vindt u ook oefeningen
en informatie voor verdere studie in dit boekje. We wensen u veel
plezier ermee.




Stad aan de Waal

Zoals op de kaart op de achterkant te zien is, maakt de Waal ten noor-
den van het centrum van Nijmegen een haakse bocht. Vanuit het
NO komt zij aangestroomd en naar het NW stroomt zij verder naar de
Noordzee.

Een rivier is een levend wezen, een natuurwezen, dat behalve het stro-
mende water ook een etherstroom heeft en een bepaalde vorm van
bewustzijn. Vroeger benoemde men dat als Rivier-god of -godin. Ook
zeeén en oceanen hebben ether- en bewustzijnsstromen, die via de
rivieren het land binnendringen. Zo is de etherische invloed van de
Noordzee via de Waal tot in Nijmegen merkbaar.

Dat Nijmegen van oudsher een krachtplaats is, wordt waarschijnlijk
mede veroorzaakt door de etherstromen van de Rijn en de Noord-

zee, die elkaar in het centrum kruisen. Het water maakt een scherpe
bocht, maar de etherstromen lopen nog een stukje door. Op de krui-
sing daarvan staat nu het stadhuis (zie het laatste hoofdstuk).

AFB 1. Etherische stromen van Rijn en Noordzee
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Wanneer we dergelijke energieén willen leren waarnemen, moeten
we een nieuwe waarnemingsmethode aanleren, namenlijk niet ‘erbui-
ten blijven’ maar innerlijk éénworden met de plek. Het gaat om het
bewustzijn zélf waarmee we dan waarnemen. Dit is mogelijk omdat wij
in hetzelfde energiesysteem leven als onze aarde en putten uit dezelfde
geestelijke intelligentie.

De etherstroom van de Noordzee loopt bovengronds déér tot aan het
Mariaplein, waar deze stroom wordt aangetrokken door de geestelijke
kwaliteit van de aarde (de Sophiakwaliteit), die daar omhoog komt.
De etherstroom van de Rijn/Waal wordt op het Keizer Karelplein
ondergronds aangetrokken door een spirituele stroom, die daar van
boven de aarde instroomt.

Op deze beide pleinen waaiert een groot deel van de etherkracht

uit over de stad en een klein deel stroomt terug. Bij het Mariaplein
stroomt dit kleine deel nu ondergronds terug. Bij het Keizer Karel-
plein stroomt dit kleine deel juist bovengronds terug. Deze twee
stromingskringlopen kruisen elkaar bij het stadhuis. Maar beide
stromen worden ook belemmerd door de bebouwing van de stad. Door
oefeningen, die mensen kunnen doen, kan de kracht van de stromen
versterkt worden.

Mariaplein

Een bezoek aan de kerk aan het plein is aan te bevelen. Links in

de hal hangt een groot mozaiek, ‘Alma Mater’ waar v66r Maria,

op de plek van haar hart, het Christuskind is. Beiden maken een
open gebaar. Het mensenhart en het kosmische hart vallen samen.
Het mozaiek heeft Sophiakwaliteit*, een vrouwelijk aspect van het
Goddelijke. Bijzonder is dat de slang met de maan is verbonden en
overgaat in de rozenkrans. De oerlevenskracht van de slang (zie ook
het Valkhof) wordt getransformeerd naar een gevoelsniveau. In veel
oude afbeeldingen wordt de slang als een bedreiging weergegeven,
hier is de nieuwe situatie van de aarde zichtbaar. Het mozaiek is in
1999 gemaakt door Michiel van de Loo.

* Maria Sophia uit het Matheusevangelie heeft het Christuskind recht voor zich.

‘
Jonkvrouw Maria uit het Lukasevangelie heeft het kind meestal op haar arm.
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Oefening Mariaplein

Staande op het grasstukje in het midden van het Mariaplein, probeer
je contact te maken met de aarde-sophiakwaliteit in de grond. Kijk
in de richting van de Noordzeestroming, door de Berg en Dalseweg
in te kijken, richting stad. Stel je de oceaan voor als een breed water
waaruit een stroom zich concentreert en als etherstroom de Waal
opstroomt en geleidelijk de vorm van een grote vis aanneemt. Voel
de hele stad als waterige ether, zodat de grote vis (deze krachtstroom)
verder kan zwemmen tot hier. Hier wordt zijn kracht dan grotendeels
verspreid, maar een klein deel gaat de aarde in en stroomt weer terug
naar de Noordzee. De kringloop is belangrijk. Dit kan je een paar keer
herhalen en voelen wat er zich voordoet.

Keizer Karelplein

Dit plein is erg moeilijk te bereiken, door het drukke verkeer. Op

een vroege zondagochtend kan je misschien veilig oversteken. Ga,

als het te druk is om over te steken, staan bij het standbeeld voor de
fietsenstalling t.o. de Rabobank. Kijk de Bisschop Hamerstraat in naar
het torentje van het stadhuis. Visualiseer de grote etherstroom van de
machtige rivier de Rijn/Waal ondergronds (onder jezelf door), tot aan
het Keizer Karelplein en laat een beetje bovengronds terugstromen
naar de Waal. Zo kun je de kringloop ook versterken.

Bijzonder stadswapen

In de westmuur van de Belvedere (zie plattegrond middenin) zit een
grote gevelsteen met het wapen van Nijmegen. Bij de onderkant zijn
twee (wal)vissen aangebracht, die laten zien dat de twee etherstromen
kenmerk van de stad zijn. Marko had er plezier in dat de rivier hier
Waal heet [Duits Wal(fisch)=walvis]. Deze steen is in 1888 vervaar-
digd door vader en zoon Leeuw. Het grote bovendeel is een kopie van
de oorspronkelijke steen uit 1646.

AFB 2. Het mozaiek Alma Mater in de Maria Geboortekerk, Nijmegen, gemaakt door

Michiel van de Loo in 1999



AFB 3. Het wapen van Nijmegen aan de buitenkant

van de Belvedere

De twee figuren links en rechts in het
midden houden een doek vast met een
tekst, die vertaald betekent: Gelukkig

£
&
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R . het volk, dat zijn hoop op God stelt.

Dubbele Lichtkegel
- Graalgebied

Het tweede belangrijke aspect in de geomantie van Nijmegen is de
‘dubbele lichtkegel’ rond het centrum van Nijmegen. Deze beschrijft
een cirkel met een middellijn van ong. 7 km op het aardoppervlak

en gaat als een kegel omhoog de lucht in en als een omgekeerde kegel
omlaag de aarde in. Deze dubbele lichtkegel kan als een graalgebied
worden gezien waarin aarde en kosmos in elkaar grijpen, met elkaar
communiceren (zie tekening op blz. 18).

De as van deze dubbele lichtkegel bevindt zich als een verticale
etherische lichtzuil in het centrum van de oude stad. Een duidelijke
plek op de rand van de cirkel ligt in het Goffertpark. (zie kaart op de
achterzijde)

. § i [8]
Wat is de betekenis van een lichtkegel?

Dit soort plekken met licht-kegels of -piramides en graalkwaliteit
bestaan op veel plaatsen op de aarde. In het boek Liebeserkliarung
an die Erde beschrijft Poga¢nik zowel bij Hallstatt 4ls bij Rennes le
Chateau 4ls bij Seeland (Zwitserland) vergelijkbare fenomenen.
De vertikale lichtassen zijn ‘organen’ waarmee de bewuste

[o]

communicatie tussen het wijde universum en het middelpunt der
aarde tot stand komt, waarmee de betrekking tussen hemel en aarde
in balans wordt gehouden.

Heel erg lang geleden, toen
de mens nog niet fysiek op
aarde was, werd dit contact
gebruikt om vanuit het
bovenaardse invloed uit te
oefenen op het bewoonbaar
worden van het aardopper-
vlak voor levende wezens.
Daarom zijn het ook graal-
gebieden, want het graals-
mysterie had onder andere
te maken met hoe het leven
in de materie mogelijk is,
hoe de geest in de materie
wordt uitgedrukt, hoe al het
scheppende zich voltrekt.

AFB 4. De wereldwijde compositie van de ‘Landschapstempels der Graal’, uitgespeid tussen

de Engelenwereld en de Aardeziel in het midden. Uit Liebeserklirung. .., blz. 30

Het is voor de toekomst belangrijk dat deze lichtorganen steeds meer
actief worden, zij kunnen de veranderingen van de aarde, om de eco-
logische crisis het hoofd te bieden, ondersteunen.

De as van de Nijmeegse dubbele lichtkegel

Deze bevindt zich als een verticale zuil van etherisch licht in het
centrum van de oude stad. Hier zijn drie heuveltjes, die door de
neolitische bewoners waarschijnlijk aan de ‘drievoudige Godin’ waren
gewijd. Op deze heuveltjes staan nu: de Commanderie van Sint-Jan,
de Sint-Stevenskerk en twee wilgenbomen op een onopvallend plein-
tje aan de Vijfringengas.

Hier werden vroeger respectievelijk de Witte Godin, de Zwarte Godin
en de Rode Godin vereerd.

(
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In de prehistorische tijd was men zich vooral bewust van het cyclisch
goddelijke principe. In de millennia daarna werd de lineaire voort-
gang steeds sterker benadrukt, totdat in de laatste eeuwen dit principe
alles overheerst. Tegenwoordig wordt duidelijk, dat het cyclische prin-
cipe weer in ere hersteld moet worden in het belang van de toekomst
van onze aarde.

Het cyclische principe uit zich in drie verschillende fasen van elk
levensproces, of het nu gaat om een persoonlijk, een artistiek, een
cultuur- of een natuurproces. Deze fasen zijn: een heelheidsfase, een
creativiteitsfase en een transformatiefase, waarna weer een nieuwe
cyclus kan beginnen.

In oude tijden werd dit vaak weergegeven door het beeld van de drie-
voudige Godin, waarin zichtbaar wordt hoe het goddelijk vrouwlijke
in de stroom van het dagelijks leven, de jaargetijden, de generaties
enz. deze drie fasen doorloopt.

De heelheid wordt vertegenwoordigd door de Witte Godin, de Maagd
Godin, het vroege voorjaar. De creativiteit door de Rode Godin, de
Moeder Godin, de volheid van de zomer. De transformatie door de
Zwarte Godin, verval en dood én de kiem voor wedergeboorte, de

herfst.

COMMANDERIE VAN SINT-JaN (Witte Godin)

Hier, op de noordrand van de stuwwal, was vroeger de heilige heuvel
van de Witte Godin met het jonkvrouwlijke of kosmische aspect.

De sfeer is naar het licht gekeerd, naar de hemel.

Rond 1200 is hier een hospitaaltje gebouwd, dat even later het kloos-
ter werd van de Johannieters. Zij beheerden de erfenis van de Tem-
peliers, namelijk het verzorgen van pelgrims en zieken. In de Tweede
Wereldoorlog werd het pand grotendeels verwoest, maar in het laatste
kwart van de 20° eeuw is het weer gereconstrueerd. Nu herbergt het
verschillende verrassende horecagelegenheden en proeverijen. Eén
daarvan heet zelfs De Hemel.




Oefening Sint-Stevenskerk

Ga hier met je gezicht naar de kerk staan, maar ‘kijk’ vanuit je rug.
Denk aan je rugwervel en je schouderbladen en de punten daartussen,
de plek waar bij een Engel de vleugels zitten. Dit zijn waarnemings-
punten, die je in gedachten kunt activeren (als acupressuur). Breng
dan de aandacht d66r de etherische structuur van je lichaam heen,
vanuit die punten naar het gebied onder de kerk. Ook als het je niet
lukt om zo iets waar te nemen, is het toch voor de geestelijke wezens
hier belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de betekenis van deze
plek. “Dan krijgen ze moed om meer te zijn wat ze in wezen zijn.”

AFB 6. Monument voor de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, onderaan de Sint-
Stevenstoren, gemaakt door Mari Andriessen (1897—-1979) in 1959.
AFB 7. Ingang van de Vijfringengas, vanaf de Grote Markt

SINT-STEVENSKERK (Zwarte Godin)

Aan de westrand van deze heuvel, beneden de omgang langs de toren,
is een monument van een liggende Engel te vinden, die met haar
vleugel naar het innerlijk van de heuvel wijst.

Onder haar kin is een klein gezichtje zichtbaar als kiem van het
nieuwe. “Dit is géén gevallen Engel, maar een Engel die naar het
binnenste van de aarde wijst. Engelen zijn ook in de aarde, dat is ook
Goddelijk” zei Marko Pogaénik hier. De sfeer is naar binnengekeerd,
naar de heilige plek van de zwarte Godin van de transformatie, die
onder de kerk gesitueerd is.

HET ONOPVALLENDE PLEINTJE VIJFRINGENGAS (Rode Godin) [12]

Hier staan twee wilgenbomen en er is een mandala van bakstenen in
de grond (aFB 20). Hier was vroeger het heiligdom van de Rode Go-
din, het harmoniserende aspect. Het moest de krachten van de Witte
Godin en de Zwarte Godin in evenwicht houden. Van de moederkwa-
liteit en de overvloedkracht van de rode Godin is hier nu niet veel
meer te merken. Aandacht en liefde zijn hier dus zeer welkom!




AFB 8. Plattegrond van het Goffertpark

met de plek van de Koningsboom

De rand van de dubbele lichtkegel

In het Goffertpark, achter het openluchttheater aan het einde van
de Steinweglaan, staat een bijzondere beukenboom. Daar zijn twee
plaatsen vlak bij elkaar, waar het bovenaardse/kosmische deel én het
onderaardse deel van de dubbele lichtkegel een resonantieplek heb-
ben. Dat zijn respectievelijk een grote kring op de speelweide en een
kleine kring in het bos.

KoninGgsBoom
Een grote beukenboom, een ‘koningsboom’ (zie kaartje) staat tus-

sen deze twee plaatsen in en bemiddelt als het ware tussen de beide
kringen.

[14]




S T N VU N

@ 3

9

A A A de 3 kerkplekken van

NIJMEGEN

Stadhuis

Mariaplein

Keizer Karelplein
Belvedere

Commanderie van Sint-Jan
Sint-Stevenstoren
Vijfringengas

Standbeeld van de Leeuw

Plein 1944

de 3 afsluitpaaltjes

de Valkhofheuvel




X

N\

~0 MAR 200y

DRERERS
LIAXTRONYS

UNTERER
LTS

NVRKD PocReal, IRl g ¢

AFB 10. De dubbele lichtkegel in Nijmegen

DE RESONANTIEPLEK VAN DE BOVENKEGEL

Ga vanaf deze boom naar de overkant van het fietspad, naar de speel-
weide. Hier is het mogelijk om contact te maken met het bovenaardse
of kosmische deel van de lichtkegel.

Zoek in gedachten contact met de top van de lichtzuil, met de en-
gelenwereld, boven het centrum van Nijmegen. Om de richting van
het centrum van Nijmegen te bepalen, denk je een lijn van de boom
naar het midden van de weide. Loodrecht op deze lijn naar rechts is
je richting.

Zoek op het veld een plek, ga met je rug naar de lichtzuil staan en doe
DRIE stappen achteruit, om in de andere dimensie te komen. Ga een
beetje achterover hangen en in de ruimte reiken met gevisualiseerd
lang haar als een soort antenne. Word je bewust van de lichtkwaliteit.
Pogac¢nik heeft in maart 2008 met de groep van ruim vijftig mensen
hier een lange rij gevormd, hand in hand en in stilte en concentratie
het veld rond gelopen en toen de hierboven beschreven waarne-
mingsoefening gedaan. Als afsluiting is toen een spiraal naar binnen
gelopen.

[18]

[19]

Na afloop zei Marko: “Mijn ervaring was dat zich na enige tijd een
midden had gevormd en een beweging naar beneden en naar boven
en toen zijn de punten (van de kegels) er af gevallen. De kegel is niet
gesloten, maar is open zoals een trechter en toen is er een reusachtige
lichtzuil doorgekomen Tschchch!!! Zo moet dat zijn; het is communi-
catie tusen hemel en aarde; daarvoor zijn zulke geomantische syste-
men er. Dit kon gebeuren omdat we als groep door het ritueel en de
geconcentreerde aandacht, in een juist ritme kwamen. En ik heb voor
haar de beweging verklaard en dat heeft 't mogelijk gemaakt dat zoiets
tot stand kwam, dat de kegel geopend werd.”

DE RESONANTIEPLEK VAN DE ONDERKEGEL

Als we van de weide weer terug lopen naar de koningsboom en dan
daar voorbij lopen naar het pad links, naar het punt waar schuin uit
het bos er tegen over, nog een ander pad komt, dan is daar een soort
kring. Rechts staan een aantal beuken en links van het pad staan veel
verschillende bomen. Hier ongeveer is het resonantiepunt op de rand
van de onderkegel, dus de kegel die zich vanuit de diepte van de aarde
naar de oppervlakte rond Nijmegen vormt.

Deze plek is minder duidelijk waar te nemen en dat kan te maken
hebben met onze dubbele houding tegenover de Aarde. Enerzijds zoe-
ken we ‘het Goddelijke’ vanzelfsprekend in de lichte hemelse ruimte,
terwijl we onze aardse natuur, soms als tegenstrijdig aan het Godde-
lijke opvatten. Anderzijds is onze hele cultuur doordrenkt van mate-
rialistisch denken, waarin de aarde als een ding wordt behandeld dat
te allen tijde kan worden uitgebuit ten bate van onstilbare behoeften.

Maar de aarde is geen dode steenklomp en ook niet ergens buiten
ons. Het is een levend wezen, Gaia, dat vanaf de dampkring tot haar
middelpunt alles omvat. Net als de mens heeft de Aarde verschil-
lende dimensies en heeft ze naast een fysiek lichaam ook een ener-
giesysteem en bewustzijn. Deze spirituele kant van de aarde hebben
we in de loop der eeuwen vergeten. In andere tijden en culturen was
de devotie voor Moeder Aarde vanzelfsprekend. Het wordt hoog tijd
dat het Goddelijke van Moeder (of Zuster) Aarde in ons bewustzijn
terugkeert en herkend wordt. Met elke ademhaling, met de voeding
die we eten, met het water dat we drinken, worden we door de Aarde
verzorgd. Zij geeft ons daarmee een groot geschenk, namenlijk dat
we een leven in de materie kunnen doormaken, dat we in de Aarde




geboren kunnen worden. Want alleen in een fysiek lichaam, met de
weerstanden en wetten van de fysieke wereld, kunnen we ons ontwik-
kelen tot bewuste vrije mensen.

Door dankbaarheid en liefde voor Gaia te voelen, kunnen we op-
nieuw in harmonie met haar gaan leven. Op deze plek kan daarom
het beste een oefening of meditatie gedaan worden die bij iedereen
afzonderlijk past. Neem eventueel bijgaande spreuk erbij.

Gaia, Godin van de Aarde,
Vergeef ons dat wij het heilige van uw naam vergeten waren.
Ontwang mijn liefdevolle aandacht vanuit het hart;
Ik eer u met mijn gebeden en mijn daden..*

* Deeltje uit het ‘Onze Moeder gebed’ uit Die gottliche Sophia van Robert Powell.

Hartcentra en
Oerkrachtplaats

Bijna 4 km ten zuiden van Nijmegen, in de Heilig Land-Stichting,
heeft Marko Pogaénik een groot en sterk kosmisch hartcentrum
gelokaliseerd, in de diepte van de aarde.

In het westen van de binnenstad van Nijmegen, onder de heuvel

in het Kronenburgerpark, bevindt zich een kleiner hartcentrum,

een aardehartcentrum. Het hart van Gaia in het Kronen-

burgerpark, tegenover de kosmische kwaliteit van de Heilig [20]
Land Stichting.

In het oosten van de binnenstad ligt het Valkhofpark, waar de
oerkracht van de aarde, de kundaliniekracht, opstijgt.

[21]

Wat is de betekenis van een hartcentrum?

Dat is lastig onder woorden te brengen, want de hartewerking is iets
wonderbaarlijks, dat we niet met het hoofd kunnen analyseren, maar
wel met het hart kunnen voelen. Bovendien staan de verschillende
hartcentra in voortdurende wisselwerking met elkaar én met andere
geomantische systemen. We zullen toch een poging wagen:

Alle hartcentra, van mens, dier én landschap, hebben meerdere
functies. Enerzijds zijn ze belangrijk voor de vernieuwing van de
levensenergie en anderzijds hebben ze een taak in het behoeden van
het evenwicht tussen hemelse en aardse krachten. Daarnaast blijkt
overal, dat de hartekracht de samenbindende kracht tussen alle vor-
men van leven is.

Het hart van de schepping, het hart van de kosmische oneindigheid
is de bron van oneindige liefde, die kracht geeft aan de ontwikkeling
van al het leven.*

Het pulseren van dit kosmische hart wordt, verspreid op het aardop-
pervlak, in kosmische hartcentra verankerd. Niet alleen in de Heilig
Land-Stichting bij Nijmegen, maar bijvoorbeeld ook in Vancouver
Island, in Venetié, op de Akropolis en op de berg Golgotha.

Door deze verankering op aarde kan in de kern van elk hartcentrum
een ‘vonk van het goddelijke’, van het oneindige oplichten, zodat elk
hart haar levenskrachten in verbinding kan brengen met de bron van
de oneindigheid.

Dat gebeurt niet door een energiestré6m, maar meer door een gemeen-
schappelijke ‘code’, een gezamenlijke resonantie, waarvoor elk hart
zich open kan stellen. Deze liefdevolle kracht is een energie, die door
‘gebruik’ niet minder wordt, maar juist méér. Het is een bron van on-
uitputtelijke liefde, omdat het meeresoneren de kracht weer versterkt.

Bij het veranderingspoces, waar de aarde nu inzit, spelen ook de hart-
centra een grote rol. Sinds Boeddha en Christus onder ons mensen
verbleven, weten we dat liefde de fundamentele kracht van het
universum is. Het gaat om een nieuwe doorgaande impuls van liefdes-
kracht, waarbij de grondfrequentie en de kwaliteit van het kosmische

* Vergelijk het tweede thema, waar de graalkwaliteit het principe van leven in de materie

mogelijk maakt, terwijl de hartkwaliteit de ontwikkeling van het leven mogelijk maakt.




hart veranderen. Er werd een nieuw tijdperk geopenbaard, het tijd-
perk der liefde.

Hierdoor is het tegenwoordig ook mogelijk dat elk afzonderlijk
mensenhart op een scheppende manier meewerkt aan de wording
van onze aarde tot een planeet van liefde en vrijheid. Het is een
belangrijke opdracht van deze tijd in de mensheidsontwikkeling,

om deze mogelijkheid ook inderdaad te ontwikkelen. Dat kan onder
andere. als we het hartsysteem van de aarde leren kennen en aanvoe-
len, om op deze wijze de krachten van ons eigen hart beter te laten
meeresoneren.

Het kosmisch hartcentrum in de
Heilig Land-Stichting

Hier in de Heilig Land-Stichting is een plaats waar de Engelenwe-
reld in de aarde daalt om het kosmisch hartcentrum te doorstralen.
Hoewel het kosmisch hartcentrum in de wijde omgeving werkzaam
is, ligt de kern in het huidige Museumpark Orientalis. Blijkbaar werd
al eerder iets van deze hartkwaliteit herkend, want in het begin van
de twintigste eeuw wilde men hier een hele grote Heilig Hart Basiliek
bouwen. Door onenigheid is slechts een klein gedeelte gerealiseerd,
dat nu gebruikt wordt als hoofdgebouw en tentoonstellingsruimte van
het museum.

De grote basiliek is er nooit gekomen. “Dit is een zegen voor het kos-
misch hartcentrum, want nieuwe kerken worden symetrisch gebouwd
vanuit rationele gedachten. Ze verdichten zo de materie, halen de be-
weeglijkheid eruit, en dan kunnen elementenwezens daar niet wonen.
Dus kan het etherische er niet stromen”, zei Marko hierover.

Om zo dicht mogelijk bij die centrale plek te komen is een bezoek
aan de prachtige begraafplaats naast het museum aan te bevelen.

De ingang is te vinden helemaal rechts achteraan op de parkeer-
plaats voor de Cenakelkerk. De mooie bronzen fontein heeft de naam
‘Eeuwig Leven’.

Neem direct na de fontein het middelste pad tot vlak véér het kruis-
punt van paden. Marko merkte hier op: “Hier is een natuurtempel,
met (rechts) een rij beuken als zuilen en (links) een eik met een soort
kiel, als van een schip. Dit is een poort naar een andere dimensie.”

[22]
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AFB 11. Marko Poga¢nik voor de fontein op de begraafplaats van de Heilig Land-Stichting

(Zie ook thema 2, Koningsboom.) Sta even stil en ervaar de plek als
een doorgang.

Vervolg het pad tot er rechts een halfronde cirkel van muurtjes is met
grafstenen erin. Er staat ook een antiek Keltisch kruis. “Hier is de
nabijheid tot de geestelijke wereld. De Engelaanwezigheid gaat ook in
de aarde. De geestelijke wereld die anders om de aarde is, gaat nu heel
diep in de aarde. Het is een mysterie hoe een zo hoge Engelkracht
toch in de materie kan komen. Dat is het bijzondere van deze plek.”

Oefening voor verbinding met de Engelenwereld

Beschrijf met je heupen een horizontale lemniskaatvorm; doe dit een
paar maal en voel wat je ervaart. Eventueel na een poosje herhalen.
Daarna weer goed aarden, wortels maken als een boom om weer in
het hier en nu te komen. Eigenlijk is de oefening bedoeld om met
het eigen hart in resonantie te komen met het kosmische hart”; zei
Marko.

Ook met de volgende oefening kun je het contact tussen jezelf en de
hartkwaliteit versterken. Reik met je handen parallel naar beneden
en denk ze oneindig lang naar het kosmische hartcentrum diep in de
aarde. Neem dan met je handen een klein deel daarvan mee omhoog
en leg dat in je eigen hart. Voel deze kracht een poosje en laat het dan
uitstromen in de omgeving.

P.S. Als je tijd hebt is het zeer de moeite waard om de begraafplaats
nog verder te bekijken. ;



Kracht uit het universum

Aardoppervlak

Verzamelpunt-
Verdeelpunt-Verspreiden
Samentrekken A

AFB 12. Aardehartcentrum in de stad Bleiburg (Oostenrijk), vergelijkbaar met
Nijmegen, uit Das geheime Leben der Exde, blz. 8o

Het aardehartcentrum in het
Kronenburgerpark

Een aarde-hartcentrum, als centrum van vernieuwing, werkt vaak

als een dubbel pulserend systeem. De uitgeputte aardekracht wordt
op een bepaalde plek aangetrokken en komt in het hartcentum in
contact met de krachten van het universum. Het is dan op hetzelfde
moment ‘weer op peil’ vol levensenergie en levensvreugde.

Hierna moet de vernieuwde levenskracht weer in de etherische ruim-
te van het betreffende landschap afgegeven worden. Dat gebeurt dan
vaak vanuit een plek in de buurt. De plekken zijn onderling verbon-
den door een ondergronds energiekanaal. Op een naar binnen zuigen
volgt de verdeling naar buiten, op samentrekken volgt uitwaaieren.
Ook in het Kronenburgerpark vinden we een holografisch deel van
het aardehartsysteem als een pulserend dubbelsysteem.

Als je het Kronenburgerpark inloopt vanaf de zuidkant, zie je een
heuvel en rechts daarvan staat een standbeeld, de Leeuw van Nijme-
gen met opengesperde bek. Links ‘achter’ de heuvel staat een aantal
taxusbomen. Bij de taxusbomen® kan de ingang tot de aardediepte ge-
vonden worden. Hier wordt onder de grond de hartslag van het aarde
hartsysteem verzorgd. Bij de Leeuw wordt de verfriste energie weer in
de omgeving verspreid. De kringloop van de aardehartkwaliteit wordt
door deze polariteit tot uitdrukking gebracht.

* De Taxus is de heilige boom van het noorden en groeit etherisch tot diep in de aarde.
Zo heeft hij verbinding met de kern van de aarde. Mede daarom staat hij van oudsher op
kerkhoven.

[24]
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Het Valkhof

Een volgende belangrijke plek in de stad is het Valkhof. Net als bij de
Acropolis bevindt zich hier een heilige heuvel met een levenskrach-
tenstroom, die spiraalsgewijs uit de aarde omhoog stijgt.

Op het middenveld staan twee grote esdoornbomen, waaraan allerlei
tekenen van de opstijgende aardekracht zijn waar te nemen: vulva,
slangenkop enzovoorts. Vooral de slangenkop op de zuidelijke boom
valt op.

AFB 15. Slangenkop op het Valkhof

“Dit is geen tak geweest”, zegt Marko, “de boom heeft echt een kop
gemaakt als van een slang. Het is de slangenkracht, die hier als een
spiraal tussen de twee bomen omhoog stijgt. Ook de boom daar
tegenover heeft vele gezichten. Deze bomen zijn de wachters van deze
plaats. In India heet dit de kundalini-kracht, die eigenlijk van boven
komt en dan van onder weer opstijgt. De geestelijke kracht die van
onderen als elementaire kracht, als oerkracht vanuit de aarde omhoog
komt.”

In de oertijd waren er op de Valkhofheuvel 66k drie heiligdommen,

net als in het stadscentrum.

Later zijn er op die plaatsen kerken gebouwd:

—  De oude Sint-Nikolaaskapel, uit ong. 1080, die tot nu toe behou-
den is gebleven.

—  De voormalige Gertrudiskerk, die tot ong. 1270 na Chr. wat
verder naar het oosten stond en de oudste parochiekerk van

[26]
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Nijmegen was. In verband met uitbreiding van de burcht is die
kerk toen vervangen door de huidige Sint-Stevenskerk.
—  De Sint-Maartenskapel, de kasteelkapel van de Valkhofburcht,

gebouwd omstreeks 1150. Nu bekend als de Barbarossa-ruine.

Drieheid

De drieheid is een belangrijk thema, ook voor de ziel, die zich als
oerkracht, hartekracht en geestelijke kracht kan uiten. Onderstaande
oefening uit het boek “Liebeserklidringung an die Erde” past hier goed
om onze vertikale as te beleven.

AFB 16. Oefening om de chakra’s te verlevendigen, uit Liebeserkldrung. .., blz 96

Oefening om de chakra’s te verlevendigen

Begin met de handen naar beneden in een driehoek (zie tekening).
Maak dan met je handen het gebaar van vertikaal naar boven schep-
pen, zodat je handen zich omdraaien en de handruggen elkaar raken.
Op harthoogte draaien de handen naar binnen en omvatten het hart-
gebied. Als ze nog hoger stijgen maken ze het gebedsgebaar. Vanaf de
hoogte van het derde oog (voorhoofd) gaan de armen verder omhoog
en wijd uit elkaar, om de openheid van het kroonchakra te verster-
ken. Herhaal deze hele reeks van gebaren enkele malen.



Het oude Stadhuis

Bij het Stadhuis kruisen de etherische stromen van de Rijn (als Waal)
en de Noordzee (de oceaan) elkaar. Het is een krachtig punt. Ook een
denkbeeldige lijn tussen het Valkhof en het Kronenburgerpark loopt
door het oude deel van het stadhuis. Bovendien is het oude stadhuis
zo dicht bij de as van de lichtkegel, dat het er, volgens Marko, op een
bepaalde manier zelfs deel van uitmaakt. Dus ligt het Stadhuis in de
kern van de drie verschillende geomantische systemen van Nijmegen
en neemt zo een heel centrale plaats in.

Rond 1550 is het oude stadhuis gebouwd. Rond 1950 is het gerestau-
reerd na zware beschadigingen door het bombardement van 1944. Het
gebouw zelf is nog deels in laat-gotische stijl gebouwd, maar de vele
versieringen aan de gevel zijn kenmerkend voor de vroege renaissan-
ce. Opvallend zijn de ‘koppen’ die als het ware uit de muur komen.
Marko was hierdoor verrast en zei: “Hieraan is te zien wat de rol van
Nijmegen in Europa is: allemaal gebeeldhouwde hoofden die naar
boven kijken en hun keelchakra laten zien. De keelchakra staat voor
de ontwikkeling van de individualiteit.”

Marko heeft de chakra’s van het holon “Europa als levend wezen”
onderzocht, en gezien dat de keelchakra van Europa rond de Noord-
zee gesitueerd is. Deze ‘koppen’ drukken uit dat de werking van deze
keelchakra tot aan Nijmegen reikt.

[28]

AFB 17. Het holon van Europa met de centrale rugwervel (1. het Hartsysteem, 2. het
krachtveld van de solarplexus, 3. de Balkan met het holon van de sexualchakra, met 4.
het Yin-veld en 5. het Yang-veld, 6. Kreta, de wortelchakra, 7. IJsland, het kroonchakra.
Linksboven 1. ligt het keelchakra). Uit Liebeserkldrung. .., blz. 106

[20]

AFB 18. Eén van de ‘Renaissancekoppen’ aan het Stadhuis van Nijmegen.

Het stadhuis toont nog veel meer kunstwerken onder andere een
wapen met een gouden en een zwarte leeuw boven de deur, de Gede-
puteerdenpoort uit 1663, rechts van het stadhuis en onder de dakgoot
zeven medaillons, die zeven deugden uitbeelden.

In de klassieke oudheid werden, de toen geldende vier deugden
(prudentia, fortitudo, temperantia en iustitia) voorgesteld door vrouwen-
figuren. Hier werden later de drie deugden uit 1 Korinthié 13 (ge-
loof, hoop en liefde) aan toegevoegd. Het is opmerkelijk, dat op het
stadhuis, waar het bestuur zetelt, de deugd ‘temperantia’ » matigheid,
is vervangen door ‘concordia res pavae crescunt’, eendracht maakt
macht!

aFB 19. Het stadhuis toont nog meer kunstwerken o.a. onder de dakgoot zeven medail-
lons, die zeven deugden uitbeelden. V.L.n.r. zijn dit Spes » hoop, Charitas » liefde, Fides »
geloof, Fortitudo » moed/kracht, Prudentia » voorzichtigheid, Concordia (res pavae crescunt)

» eendracht (maakt macht), lusticia » rechtvaardigheid.



Dankwoord

Grote dankbaarheid vervulde de voorbereidingsgroep toen bleek dat Marko Poga¢nik in de
gelegenheid was om begin maart 2008 naar Nijmegen te komen. Op vrijdagavond 7 maart
hield hij een voordracht voor ruim 160 mensen en op zaterdag 8 en zondag 9 maart leidde
hij een workshop met ruim 50 deelnemers.

We waren dankbaar, want naast het leren over geomantie en het oefenen in het veld,
hadden we ook een vermoeden van de energetische schade, die door het bombardement
van 1944 nog aanwezig kon zijn in Nijmegen. En wie kan dat beter zien en helen dan de

schrijver van het boek De aarde genezen?

Op het Plein 1944 heeft Marko inderdaad iets waargenomen namenlijk: “een onderaardse
etherische tempel met daarin een giftig rood licht, omhuld door zielen, die hier uit vrije
wil gebleven zijn na het bombardement waarbij zij zijn omgekomen. Het moeten spiritueel
hoogontwikkelde mensen zijn geweest, die doorzagen dat bij dit bombardement een ‘kwa-
de intentie’ in de aarde is gekomen, bedoeld om de graalkracht van Nijmegen te verstoren.
Deze zielen bewaken dit gif, zodat het zich niet kan verspreiden”, zei Marko hierover.
Onder zijn leiding is door de groep van ruim vijftig mensen een helingsproces doorge-
voerd, zodat de negatieve energie verdween.

Een deelnemer verwoordt dat zo: “In een dichte kring stonden we midden op het plein

een visualiseerden een transformatie van het rode licht door violet naar wit licht dat op

kon stijgen, zodat de zielen van de omgekomenen na 64 jaar van hun taak werden verlost.
Daarna hebben we gezongen, wat prachtig klonk, alsof de engelen meezongen. Dit was een
zeer aangrijpende belevenis, ook voor wie de transformatie niet zelf kon waarnemen.”
Voor heel Nijmegen heeft zodoende een helingsproces plaatsgevonden waar we niet dank-

baar genoeg voor kunnen zijn.

Een kleine groep mensen komt nog regelmatig op een aantal plekken bijeen, waar Marko
heeft gewerkt en onderzoekt ook nieuwe plekken in de omgeving. Een andere groep
mensen buigt zich intensief over de vraag wat de betekenis is van de Graalkwaliteit van

Nijmegen.

Het korte bezoek van Marko Pogaénik aan Nijmegen heeft grote invloed gehad.
Wij hopen dat ook u wordt geinspireerd (door dit boekje) om met een nieuwe
blik naar deze oude stad te kijken. [30]
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